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De	
  Redactie	
  
	
  
Beste	
  Nieuwsbrieflezer,	
  
	
  
Begint	
  het	
  bij	
   jou	
  ook	
  te	
  kriebelen?	
  Zit	
  er	
  bij	
   jou	
  ook	
  
al	
   iets	
   van	
   in	
   de	
   lucht?	
   Gaan	
   jouw	
   oogjes	
   ook	
   al	
  
blinken	
   als	
   je	
   er	
   aan	
   denkt?	
   Die	
   mooie	
   kersttijd	
   …	
  
warmte	
   in	
   de	
   koude	
   winter,	
   licht	
   in	
   de	
   duisternis,	
  
hoop	
  en	
  vertrouwen:	
  het	
  Kerstekind	
  komt!	
  	
  
En	
   voor	
  wie	
   beweert	
   een	
   hekel	
   te	
   hebben	
   aan	
   ‘die’	
  
dagen:	
  weet	
  dat	
  ook	
  voor	
  jou	
  het	
  Kindje	
  in	
  de	
  kribbe	
  
ligt.	
  Ook	
   al	
   zijn	
   die	
   dagen	
   verduisterd	
   door	
   verdriet,	
  
pijn,	
  verlies,	
  eenzaamheid	
  …	
  ergens	
  brandt	
  een	
  lichtje	
  
van	
  hoop,	
  ook	
  voor	
  jou!	
  
	
  
Het	
   Mariapark	
   wil	
   dat	
  
lichtje	
   dichter	
   bij	
   de	
  
mensen	
   brengen.	
   Wees	
  
daarom	
   allen	
   van	
   harte	
  
welkom	
   en	
   lees	
   alles	
   over	
  
onze	
   kerst-­‐	
   en	
   andere	
  
activiteiten	
   in	
   deze	
   73e	
  
nieuwsbrief!	
  
	
  
Met	
  vriendelijke	
  groeten,	
  
De	
  Redactie	
  
	
  

Feest-­‐	
  en	
  herdenkingsdagen	
  
	
  
27	
  nov.:	
  eerste	
  zondag	
  van	
  de	
  advent	
  
	
  	
  6	
  dec.:	
  H.	
  Sint	
  Nicolaas	
  
	
  	
  8	
  dec.:	
  O.L.V.	
  Onbevlekte	
  ontvangenis	
  
25	
  dec.:	
  Hoogfeest	
  van	
  Kerstmis	
  
26	
  dec.:	
  Feest	
  van	
  de	
  H.	
  Familie	
  
28	
  dec.:	
  HH.	
  Onnozele	
  kinderen	
  
	
  	
  	
  
1	
  jan.:	
  O.L.V.	
  Moeder	
  van	
  God	
  
	
  	
  6	
  jan.:	
  Driekoningen	
  
17	
  jan.:	
  H.	
  Antonius	
  Abt	
  
27	
  jan.:	
  H.	
  Angela	
  Merici	
  
31	
  jan.:	
  H.	
  Don	
  Bosco	
  
	
  

De	
  Activiteitenkalender	
  
	
  
Vaste	
  gebedsmomenten	
  
	
  
Van	
  1	
  november	
  tot	
  30	
  april:	
  
We	
  bidden	
  samen	
  in	
  de	
  kapel:	
  
• Elke	
   2e	
   zondag	
   van	
   de	
   maand	
   om	
   14	
   uur	
   de	
  

kruisweg	
  en	
  het	
  rozenhoedje.	
  
	
  

	
  
• Elke	
  4e	
  vrijdag	
  van	
  de	
  maand	
  gebedsgroep	
  Pater	
  

Pio	
   om	
   19.00h.	
   De	
   volgende	
   bijeenkomst	
   is	
   op	
  
vrijdag	
   27	
   januari;	
   in	
   december	
   is	
   er	
   geen	
  
bijeenkomst	
   wegens	
   de	
   activiteiten	
   rond	
  
kerstmis.	
  

• Nieuw!	
   Elke	
   1e	
   donderdag	
   van	
   de	
  maand:	
   Heilig	
  
Uur	
  van	
  18.00h	
  tot	
  19.00h	
  –	
  Aanbidding	
  	
  van	
  het	
  
Heilig	
   Sacrament.	
   De	
   volgende	
   Aanbidding	
   is	
   op	
  
donderdag	
  5	
  januari	
  van	
  18.00h	
  tot	
  19.00h.	
  
	
  

Van	
  1	
  mei	
  tot	
  31	
  augustus/31	
  oktober:	
  
We	
  bidden	
  samen	
  :	
  
• elke	
  zondag	
  om	
  14.00h:	
  kruisweg	
  en	
  rozenhoedje	
  
• elke	
   dag,	
   behalve	
   op	
   zondag,	
   om	
   19.30h	
   (van	
   01/05	
   tot	
  

31/08)	
   of	
   18.30h	
   (van	
   01/09	
   tot	
   31/10):	
   rozenhoedje.	
   Op	
  
vrijdag	
  tevens	
  kruisweg.	
  

• Elke	
  4e	
  vrijdag	
  van	
  de	
  maand	
  gebedsgroep	
  H.	
  Pater	
  Pio	
  om	
  
19.00h.	
  	
  

• Elke	
  1e	
  donderdag	
  van	
  de	
  maand:	
  Heilig	
  Uur	
  van	
  18.00h	
  tot	
  
19.00h	
  	
  –	
  Aanbidding	
  van	
  het	
  Heilig	
  Sacrament	
  

	
  
Kalender	
  2012	
  Heilig	
  uur	
  	
  
Aanbidding	
  van	
  het	
  Heilig	
  Sacrament	
  
Elke	
  eerste	
  donderdag	
  van	
  de	
  maand	
  
van	
  18	
  tot	
  19	
  uur	
  in	
  de	
  kapel	
  van	
  het	
  park	
  
donderdagen	
  in	
  2012:	
  
5	
  januari	
   	
   5	
  juli	
  
2	
  februari	
   	
   2	
  augustus	
  
1	
  maart	
  	
   	
   6	
  september	
  
5	
  april	
   	
   	
   4	
  oktober	
  
3	
  mei	
   	
   	
   ?	
  november	
  
7	
  juni	
   	
   	
   6	
  december	
  

	
  
Kalender	
  2012	
  Heilige	
  Pater	
  Pio	
  
Gebedsmomenten	
  	
  
Elke	
  vierde	
  vrijdag	
  van	
  de	
  maand	
  
om	
  19	
  uur	
  in	
  de	
  kapel	
  van	
  het	
  park	
  
vrijdagen	
  in	
  2012:	
  
27	
  januari	
   	
   27	
  juli	
  
24	
  februari	
   	
   24	
  augustus	
  
23	
  maart	
   	
   28	
  september	
  
27	
  april	
  	
   	
   26	
  oktober	
  
25	
  mei	
   	
   	
   23	
  november	
  
22	
  juni	
   	
   	
   niet	
  in	
  december	
  
	
  
Het	
  genade-­‐uur	
  
Op	
   donderdag	
   8	
   december,	
   de	
   feestdag	
   van	
  
O.L.Vrouw	
   Onbevlekte	
   Ontvangenis,	
   bidden	
   we	
  
samen	
  de	
  rozenkrans	
   in	
  de	
  kapel	
  van	
  het	
  Mariapark,	
  
tijdens	
   het	
   Genade-­‐Uur	
   van	
   12.00	
   h	
   tot	
   13.15	
   h.	
  
Iedereen	
  is	
  welkom!	
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In	
   Lourdes,	
   Fatima,	
   Banneux	
   en	
   zovele	
   andere	
  
plaatsen,	
   vraagt	
   Maria	
   om	
   gebed	
   voor	
   bekering	
   en	
  
vrede.	
  
	
  
Het	
  Kinderkoor	
  
Ons	
  kinderkoor	
  repeteert	
  al	
  volop	
  voor	
  het	
  kerstspel	
  
op	
   zondag	
   18	
   december.	
   Maar	
   eerst	
   krijgen	
   ze	
   nog	
  
bezoek	
  van	
  de	
  Sint,	
  tijdens	
  de	
  repetitie	
  van	
  zaterdag	
  
3	
  december!	
  We	
  zijn	
  benieuwd	
  of	
   iedereen	
  het	
  hele	
  
jaar	
  braaf	
  geweest	
  is.	
  Voor	
  de	
  kindjes	
  zijn	
  we	
  er	
  nogal	
  
gerust	
  in,	
  maar	
  Walter	
  daarentegen	
  ….	
  Oei	
  oei	
  oei!	
  
	
  
De	
  Jongerenwerking	
  
De	
  datum	
  voor	
  de	
  volgende	
  jongerendag	
  staat	
  bij	
  het	
  
verschijnen	
   van	
   deze	
   nieuwsbrief	
   nog	
   niet	
   vast.	
  
Geïnteresseerden	
   kunnen	
   steeds	
   contact	
   opnemen	
  
met	
   Walter	
   en	
   Ursula	
   (zie	
   info	
   achteraan	
   deze	
  
nieuwsbrief).	
  
	
  
Kerstmis	
  in	
  het	
  Mariapark	
  
Kempische	
  kerststal	
  
In	
  de	
  verwarmde	
  kapel	
   van	
  het	
  Mariapark	
   staat	
  een	
  
kerststal,	
   geheel	
   aangepast	
   aan	
   de	
   gerestaureerde	
  
kapel.	
   De	
   kapel	
   is	
   van	
   zondag	
   18-­‐12-­‐11	
   tot	
   en	
   met	
  
vrijdag	
  06-­‐01-­‐12	
  doorlopend	
  geopend	
  van	
  13	
  uur	
  tot	
  
18	
   uur,	
   of	
   na	
   afspraak	
   (op	
   afspraak	
   kan	
   reeds	
   vanaf	
  
15/12/11).	
  
Er	
   worden	
   kerstliederen	
   gezongen,	
   kerstverhalen	
  
verteld	
  en	
  er	
  wordt	
  samen	
  gebeden.	
  
's	
  avonds	
  is	
  het	
  park	
  sfeervol	
  verlicht.	
  
Kerstspel	
  
Op	
   zondag	
   18	
   december	
   om	
   14	
   uur:	
   Kerstspel	
   in	
   de	
  
feestzaal	
  van	
  het	
  Koninklijk	
  Atheneum,	
  vlak	
  naast	
  het	
  
Mariapark.	
  Ons	
  kinderkoor	
  zingt	
  kerstliederen	
  en	
  ons	
  
toneelgezelschap	
   speelt	
   het	
   kersttoneel	
   "Ons	
  
Lievrouwke	
  geeft	
  goeden	
  raad”	
  
Kerststallententoonstelling	
  
Van	
  18-­‐12-­‐11	
   tot	
  06-­‐01-­‐12	
   loopt	
  er	
  een	
  kerststallen-­‐
tentoonstelling	
   in	
   de	
   ontmoetingsruimte	
   van	
   het	
  
Mariapark.	
   U	
   vindt	
   er	
   diverse	
   unieke	
   kerststallen	
  
vervaardigd	
  uit	
  streekeigen	
  materialen.	
  	
  
	
  

	
  

VERSLAGEN	
  VAN	
  ACTIVITEITEN	
  
	
  
Voordracht	
  door	
  Pater	
  Jan	
  Meeus	
  
Op	
   zondag	
   9	
   oktober	
   leidde	
   E.P.	
   Jan	
   Meeus	
   een	
  
bezinningsnamiddag	
   in	
   de	
   kapel	
   van	
   het	
  Mariapark,	
  
rond	
   het	
   thema:	
   "Bid	
   altijd	
   (Banneux	
   -­‐	
   Beauraing)	
  
onze	
  vraag:	
  hoe	
  kan	
  dat?”	
  
Onze	
   bedenkingen	
   daar	
   rond	
   werden	
   door	
   E.P.	
   Jan	
  
Meeus	
  uitgelegd	
  en	
  in	
  concrete	
  woorden	
  omgezet.	
  	
  

	
  
We	
   hebben	
   dan	
   ook	
   het	
   rozenhoedje	
   gebeden,	
  
uitgebreid	
  met	
  mooie	
  gezangen.	
  Het	
  deed	
  deugd	
  om	
  
zo	
   met	
   een	
   gevulde	
   kapel	
   samen	
   te	
   bidden	
   en	
   te	
  
zingen.	
   Het	
   was	
   dan	
   ook	
   een	
   geslaagde	
   namiddag	
  
met	
  veel	
  genade.	
  
	
  
Bedevaart	
  naar	
  Beauraing	
  

Een	
   stille	
   wens	
   om	
   eens	
   een	
  
bedevaart	
   te	
   mogen	
  
organiseren	
  naar	
  Beauraing	
  is	
  in	
  
vervulling	
   gegaan.	
   Velen	
   onder	
  
ons	
   kennen	
   wel	
   Banneux	
   (niet	
  
zo	
   ver	
   van	
   Luik)	
   als	
  
bedevaartsoord,	
   maar	
   niet	
   het	
  
mooie	
   Beauraing	
   helemaal	
   aan	
  

de	
   andere	
   kant	
   van	
   de	
   Ardennen,	
   tegen	
   de	
   Franse	
  
grens.	
  
Vijf	
   kinderen	
   -­‐	
   vier	
   jongens	
   en	
   één	
  meisje	
   -­‐	
   hebben	
  
hier	
  eind	
  1932	
  een	
  verschijning	
  van	
  de	
  Heilige	
  Maagd	
  
Maria	
  waargenomen.	
  De	
  bisschop	
  van	
  Namen,	
  heeft	
  
in	
   1949	
   de	
   geloofwaardigheid	
   van	
   deze	
   verschijning	
  
erkend.	
   Sindsdien	
   wordt	
   de	
   Notre-­‐Dame	
   de	
  
Beauraing	
  vereerd	
  op	
  het	
  plaatselijke	
  heiligdom.	
  	
  
	
  
Op	
   zaterdag	
   22	
   oktober	
   trokken	
   we	
   om	
   7	
   uur	
   ’s	
  
morgens	
  met	
   een	
  bus	
   vol	
   goedgemutste	
  mensen	
  en	
  
onder	
   een	
   stralende	
   zon	
   naar	
   het	
   Zuiden	
   van	
   ons	
  
landje.	
  	
  
Om	
   10	
   uur	
   werden	
   we	
   verwelkomd	
   door	
   de	
   rector	
  
van	
   het	
   Heiligdom,	
   die	
   ons	
   onmiddellijk	
   200%	
  
onderdompelde	
  in	
  de	
  geschiedenis	
  van	
  het	
  Heiligdom	
  
en	
   ons	
   vergezelde	
   naar	
   de	
   crypte	
   voor	
   de	
   H.	
   Mis.	
  
Vervolgens	
   gingen	
  we	
   naar	
   het	
  museum	
   en	
   konden	
  
we	
  een	
  mooie	
  video	
  bekijken	
  over	
  de	
  verschijningen.	
  
’s	
  Middags	
  werden	
  we	
  zeer	
  hartelijk	
  ontvangen	
  bij	
  de	
  

zusters.	
  We	
   kregen	
   soep	
   en	
   koffie	
   en	
  
konden	
   onze	
   meegebrachte	
  
boterhammen	
  opeten.	
  	
  
	
  
Daarna	
   hadden	
   we	
   nog	
   wat	
   vrije	
   tijd	
  
en	
   de	
   afsluiting	
   van	
   het	
   bezoek	
  
gebeurde	
  bij	
  het	
  beeld	
  van	
  O.L.Vrouw	
  
met	
   het	
   Gouden	
   Hart. “U,	
   die	
   langs	
  
Beauraing	
   komt,	
   blijf	
   hier	
   toch	
   enkele	
  
ogenblikken	
   stilstaan,	
   welke	
   ook	
   uw	
  
godsdienstige	
   of	
   morele	
   overtuiging	
  
moge	
   zijn.	
   Hier	
   gebeurt	
   iets	
   !	
   Hier	
  
wordt	
   een	
   boodschap	
   gegeven	
   van	
  
rust,	
  vrede	
  en	
  geluk	
  !	
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In	
   het	
   Heiligdom,	
   op	
   de	
   plaatsen	
   die	
   tot	
   bezinning	
  
uitnodigen,	
   wordt	
   u	
   gevraagd	
   na	
   te	
   denken,	
   en	
   de	
  
grens	
   te	
   verleggen	
   tussen	
   het	
   essentiële	
   en	
   het	
  
bijkomstige,	
  tussen	
  begrijpen	
  en	
  verwerpen.	
  Hier	
  kunt	
  
u	
  een	
  Gouden	
  Hart	
  vinden”	
  
	
  
Aansluitend	
  was	
  er	
  nog	
  een	
  bezoek	
  voorzien	
  aan	
  de	
  
Fraterniteit	
  van	
  Tibériade	
  te	
  Lavaux-­‐Sainte-­‐Anne.	
  
Tibériade	
   is	
   een	
   jonge	
   katholieke	
   gemeenschap	
   van	
  
broeder	
  en	
  zusters	
  in	
  het	
  bisdom	
  Namen.	
  
Op	
   hun	
   website	
   (www.tiberiade.be)	
   vonden	
   we	
  
onderstaande	
  tekst	
  terug:	
  
“Dit	
  vinden	
  wij	
  heel	
  belangrijk	
  :	
  
• een	
   eenvoudig	
   leven	
   vol	
   soberheid,	
   die	
   ruimte	
  

laat	
  voor	
  de	
  voorzienigheid	
  
• een	
   broederlijk	
   samenleven,	
   met	
   veel	
   aandacht	
  

voor	
   bekering	
   en	
   voor	
   de	
   liefde	
   van	
   de	
   Drie-­‐
eenheid;	
  

• eenvoudig	
   worden	
   door	
   te	
   vertrouwen	
   op	
   het	
  
Evangelie	
  ;	
  

• verbondenheid	
   in	
   liefde,	
   nederigheid	
   en	
   trouw	
  
maakt	
  veel	
  mogelijk.	
  	
  

Wij	
  willen	
  ons	
  ook	
  ten	
  dienste	
  stellen	
  van	
  de	
  eenheid,	
  
daar	
   waar	
   de	
   Heer	
   ons	
   zendt.	
   Tot	
   een	
   of	
   andere	
  
strekking	
  behoren,	
  vinden	
  we	
  onbelangrijk.	
  Wij	
  willen	
  
vooral	
  leven	
  van	
  het	
  Evangelie	
  en	
  van	
  de	
  liefde	
  van	
  de	
  
Kerk,	
   met	
   veel	
   durf,	
   zonder	
   tijd	
   te	
   verliezen	
   met	
  
nutteloos	
   geruzie.	
   Wij	
   willen	
   de	
   “Liefde	
   zelf	
  
beminnen”.”	
  
We	
   werden	
   er	
   ontvangen	
   met	
   een	
   zeer	
   grote	
  
gastvrijheid	
  en	
  werden	
   stil	
   bij	
   de	
  getuigenis	
   van	
  een	
  
broeder	
   over	
   het	
   ontstaan	
   van	
   en	
  het	
   leven	
   in	
   deze	
  
gemeenschap.	
  
Maar	
  de	
  tijd	
  stond	
  niet	
  stil	
  en	
  het	
  was	
  dan	
  ook	
  sneller	
  
dan	
  gewild	
  tijd	
  om	
  naar	
  huis	
  te	
  gaan.	
  
Bij	
   eenieder	
   was	
   de	
   batterij	
   meer	
   dan	
   gevuld	
   om	
  
thuis	
   weer	
   letterlijk	
   en	
   figuurlijk	
   weer	
   en	
   wind	
   te	
  
trotseren.	
   We	
   hoorden	
   overal	
   “wat	
   een	
   geweldige	
  
dag,	
  ons	
  hart	
   loopt	
  over	
  van	
  vreugde”.	
  Dank	
  U	
  Heer,	
  
voor	
  al	
  het	
  mooie	
  van	
  deze	
  dag!	
  

	
  

Parkweetjes	
  
	
  
In	
   tegenstelling	
   tot	
   vorig	
   jaar	
   is	
   november	
   een	
   zeer	
  
droge	
  maand	
  geworden	
  dit	
  jaar.	
  De	
  rubberen	
  laarzen	
  
waren	
  niet	
  nodig,	
  terwijl	
  ze	
  vorig	
  jaar	
  bijna	
  dagelijkse	
  
kost	
  waren	
  voor	
  de	
  voeten	
  van	
  de	
  vrijwilligers.	
  	
  
De	
   opkuis	
   van	
   de	
   bladeren	
   is	
   heel	
   vlot	
   verlopen	
  
dankzij	
  deze	
  droogte.	
  Op	
  drie	
  weken	
  tijd	
  was	
  zo	
  goed	
  
als	
  alles	
  opgekuist.	
  
	
  

	
  
We	
   hebben	
   een	
   heel	
   stuk	
   park	
   laten	
   heraanleggen.	
  
Het	
   stuk	
   tegen	
   de	
   dreef	
   dat	
   er	
   nogal	
   verwilderd	
   bij	
  
lag.	
  Nu	
   vormt	
  het	
  meer	
  een	
  geheel	
  met	
  de	
   rest	
   van	
  
het	
  park.	
  De	
  aanplanting	
  sluit	
  aan	
  bij	
  het	
  groen	
  in	
  de	
  
rest	
  van	
  het	
  park	
  zoals	
  Sedum,	
  Vibernum,	
  hortentia’s	
  
(schapenkoppen),	
   lavendel,	
   winterheide	
   etc.	
   Het	
  
geheel	
  is	
  afgeboord	
  met	
  een	
  rode	
  beukenhaag	
  aan	
  de	
  
kant	
  van	
  de	
  dreef.	
  	
  
We	
   hebben	
   ook	
   enkele	
   parkeerplaatsen	
   bijgemaakt	
  
aan	
  het	
  einde	
  van	
  de	
  dreef.	
  Daardoor	
  wordt	
  het	
  ook	
  
voor	
   grotere	
   voertuigen	
   (autobussen	
   …)	
  
gemakkelijker	
  om	
  te	
  draaien.	
  
Het	
   O.L.Vrouwbeeld	
   uit	
   de	
   grot	
   is	
   weg	
   om	
  
gerestaureerd	
  te	
  worden.	
  Het	
  beeld	
  begon	
  behoorlijk	
  
af	
   te	
   schilferen	
   en	
   bij	
   het	
   uit	
   de	
   grot	
   nemen	
   ervan	
  
zagen	
  we	
  pas	
  goed	
  hoe	
  erg	
  het	
  ermee	
  gesteld	
  was.	
  Ze	
  
hebben	
  het	
  helemaal	
  moeten	
  ontdoen	
  van	
  alle	
  vorige	
  
verflagen	
  om	
  terug	
  een	
  ondergrond	
  te	
  krijgen	
  waarop	
  
een	
  goede	
  hechtlaag	
  kon	
  aangebracht	
  worden.	
  Begin	
  
december	
  zou	
  het	
  Mariabeeld	
  teruggeplaatst	
  worden	
  
en	
   we	
   hopen	
   dat	
   ze	
   er	
   dan	
   weer	
   voor	
   enkele	
  
tientallen	
  jaren	
  tegen	
  kan.	
  
Het	
   Fatima	
   beeld	
   is	
   ook	
   weeral	
   in	
   de	
  
winterverpakking	
   gezet,	
   evenals	
   de	
   zienertjes	
   en	
   de	
  
schaapjes.	
   De	
   koepel	
   over	
   het	
   O.L.Vrouwbeeld	
  
hebben	
  we	
  ook	
  een	
  goede	
  reinigingsbeurt	
  gegeven.	
  
De	
   bloemen	
   van	
   de	
   hortensia’s	
   zijn	
   nu	
   allemaal	
  
afgeknipt.	
   Dat	
   voorkomt	
   dat	
   ze	
   in	
   de	
   winter	
   overal	
  
gaan	
   rondvliegen	
   in	
   het	
   park.	
   De	
   tulpenbollen	
   zijn	
  
geplant,	
   ze	
  waren	
   al	
   flink	
   aan	
  het	
   schieten	
  door	
   het	
  
warme	
  najaar.	
  Ze	
  zullen	
  in	
  het	
  voorjaar	
  weer	
  het	
  park	
  
versieren	
  met	
  hun	
  prachtige	
  kleuren.	
  We	
  hebben	
  ook	
  
alle	
   bloembakken	
   leeggemaakt	
   en	
   uitgekuist.	
   Ze	
  
staan	
  nu	
  klaar	
  om	
  straks	
  de	
  prachtige	
  kerststukken	
  in	
  
te	
  maken!	
  
	
  
Met	
  andere	
  woorden:	
  het	
  Mariapark	
  is	
  winterklaar.	
  
	
  
De	
  kerstperiode	
  komt	
  eraan	
  en	
  het	
  is	
  toch	
  weer	
  hard	
  
werken	
   om	
   alles	
   tijdig	
   in	
   orde	
   te	
   hebben	
   tegen	
   de	
  
opening	
  van	
  de	
   stal,	
  de	
   tentoonstelling	
  en	
  natuurlijk	
  
ook	
  tegen	
  het	
  kerstspel	
  –	
  met	
  nieuw	
  toneelstuk	
  -­‐	
  van	
  
zondag	
   18	
   december	
   dat	
   u	
   zeker	
   niet	
   zou	
   mogen	
  
missen.	
  	
  
	
  
Tot	
  zover	
  de	
  enkele	
  parkweetjes,	
  met	
  een	
  grote	
  dank	
  
aan	
  onze	
  vrijwilligers	
  voor	
  alle	
  hulp	
  op	
  alle	
  gebied.	
  
	
  
Tot	
  volgende	
  keer,	
  
Walter	
  &	
  C°	
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Het	
  Mariapark	
  heeft	
  voortdurend	
  nood	
  aan	
  mensen	
  
die	
  een	
  handje	
  willen	
  komen	
  toesteken	
   in	
  het	
  park.	
  
Het	
   maakt	
   niet	
   uit	
   hoeveel	
   tijd	
   je	
   eraan	
   kunt	
  
besteden,	
   elk	
   uurtje	
   is	
   welkom...	
   Voel	
   je	
   je	
  
aangesproken?	
   Loop	
   even	
   langs	
   bij	
   Walter	
   of	
   bel	
  
naar:	
  	
  03	
  /	
  312.22.16	
  

	
  

Advent	
  
	
  
Heel	
   langzaam	
   brandden	
   eens	
   vier	
   kaarsen.	
   De	
  
omgeving	
   was	
   zo	
   rustig	
   dat	
   men	
   ze	
   kon	
   horen	
  
spreken.	
  	
  
	
  
De	
  eerste	
  kaars	
  zei:	
  “Ik	
  ben	
  de	
  VREDE.	
  Ik	
  deed	
  zolang	
  
mijn	
   best	
   opdat	
   mensen	
   geen	
   ruzie	
   zouden	
   maken,	
  
dat	
   ze	
   geen	
   wapens	
   zouden	
   gebruiken,	
   dat	
   ze	
   niet	
  
zouden	
  slaan	
  voor	
  een	
  meningsverschil.	
  Maar	
  er	
  blijft	
  
oorlog	
   overal,	
   en	
   waar	
   mensen	
   in	
   groepen	
  
samenkomen	
   blijven	
   er	
   twisten	
   ontstaan.	
  Wat	
   heeft	
  
het	
  voor	
  zin	
  dat	
  ik	
  voor	
  hen	
  brand?	
  Niemand,	
  kan	
  mij	
  
beletten	
  dat	
  ik	
  uitdoof.”	
  
Haar	
  vlammetje	
  werd	
  vlug	
  kleiner	
  en	
  doofde	
  uit.	
  	
  
	
  
De	
   tweede	
   kaars	
   zei:	
   “Ik	
   ben	
   het	
   VERTROUWEN.	
  
Meestal	
  kan	
  ik	
  gemist	
  worden.	
  Dus	
  heeft	
  het	
  geen	
  zin	
  
meer	
   dat	
   ik	
   blijf	
   branden.	
   Ik	
   leer	
   mensen	
   om	
   te	
  
geloven	
   in	
  het	
   leven	
  zelf	
  en	
   in	
  elkaar.	
   Ik	
   leer	
  hen	
  dat	
  
ze	
  samen	
  iets	
  moois	
  kunnen	
  maken,	
  maar	
  ze	
  luisteren	
  
niet.	
   Hun	
   vertrouwen	
   is	
   zo	
   klein.	
   Ze	
   geloven	
   alleen	
  
wat	
   simpel	
   is	
   en	
   in	
   dromen	
   die	
   wegvliegen	
   als	
   een	
  
veertje.	
  Mensen	
  vertrouwen	
  niet	
  eens	
  meer	
  hun	
  eigen	
  
hart,	
   en	
   geloven	
   niet	
   in	
   het	
   waarom	
   van	
   hun	
  
bestaan.”	
   	
   Wanneer	
   ze	
   stopte	
   met	
   praten	
   blies	
   ze	
  
zichzelf	
  met	
  een	
  laatste	
  zuchtje	
  uit.	
  	
  
	
  
Op	
  haar	
  beurt	
  sprak	
  zachtjes	
  de	
  derde	
  kaars:	
  ”Ik	
  ben	
  
de	
   LIEFDE.	
   Ik	
   heb	
   de	
   kracht	
   niet	
  meer	
   om	
   te	
   blijven	
  
branden.	
   De	
   mensen	
   negeren	
   me.	
   Ze	
   vergeten	
   zelfs	
  
hun	
   naasten	
   te	
   beminnen.	
   Ik	
   had	
   zo	
   gehoopt	
   dat	
   ik	
  
mensen	
   kon	
   helpen	
   om	
   elkaar	
   warmte	
   te	
   geven,	
   en	
  
het	
   gevoel	
   dat	
   er	
   altijd	
   Iemand	
   ook	
   van	
   hen	
   hield	
   -­‐	
  
zelfs	
  al	
  wist	
  men	
  dat	
  niet.”	
  	
  
Ze	
  wachtte	
  niet	
  langer	
  en	
  doofde	
  uit.	
  	
  
	
  
Plots	
  kwam	
  er	
  een	
  kind	
  aan	
  en	
  zag	
  de	
  drie	
  gedoofde	
  
kaarsen.	
   Het	
   keek	
   naar	
   de	
   Vrede	
   waarvan	
   het	
   licht	
  
verdwenen	
   was,	
   en	
   naar	
   het	
   Vertrouwen	
   dat	
   het	
  
nodig	
  had	
  om	
  groot	
  te	
  worden	
  en	
  om	
  moedig	
  te	
  zijn,	
  
en	
   naar	
   de	
   Liefde	
   omdat	
   het	
   kind	
   niet	
   alleen	
   wilde	
  
zijn.	
  	
  

	
  
”Waarom	
   branden	
   jullie	
   niet	
   langer?”	
   riep	
   het	
   kind	
  
vol	
   onzekerheid	
   uit.	
   De	
   drie	
   kaarsen	
   spraken	
   en	
  
vertelden	
  hoe	
  slecht	
  het	
  met	
  hen	
  ging.	
  Nadat	
  dit	
  alles	
  
gezegd	
  was	
  begon	
  het	
  kind	
  te	
  wenen.	
  	
  
	
  
Toen	
  zei	
  de	
  vierde	
  kaars:	
  ”Wees	
  niet	
  bang,	
  mijn	
  kind.	
  
Nu	
   ik	
  nog	
  brand	
  kunnen	
  we	
  de	
  andere	
  kaarsen	
  weer	
  
aansteken.	
   Want	
   ik	
   ben	
   de	
   HOOP!	
   ”Met	
   glanzende	
  
ogen	
  nam	
  het	
  kind	
  de	
  kaars	
  van	
  de	
  Hoop	
  en	
  stak	
  de	
  
andere	
   kaarsen	
   weer	
   aan.	
   Het	
   vlammetje	
   van	
   de	
  
hoop	
   wilde	
   het	
   kind	
   nooit	
   uit	
   het	
   leven	
   laten	
  
verdwijnen.	
  	
  
	
  
Laten	
  ook	
  wij	
  allemaal	
  de	
  HOOP,	
  het	
  VERTROUWEN,	
  
de	
  VREDE	
  en	
  de	
  LIEFDE	
  bewaren	
  en	
  koesteren!!!	
  Dan	
  
groeit	
   het	
   grote	
   licht	
   dat	
   Kerstmis	
   is	
   voor	
   vandaag,	
  
voor	
  morgen	
  en	
  altijd!	
  

	
  
	
  

 
Zal ig  Kerstfeest  en een 

gelukkig Nieuwjaar 
vanwege al le  

medewerkers  van het  
Mariapark 

 
	
  

v.z.w.	
  Mariapark	
  
	
  

Walter	
  en	
  Ursula	
  Huybrechts-­‐De	
  Gruyter	
  
Herentalsebaan	
  62	
  
2390	
  Oostmalle	
  
tel.	
  03/312.22.16	
  

www.mariaparkoostmalle.be	
  
e-­‐mail:	
  mariaparkoostmalle@gmail.com	
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